
Beste vrienden en andere taalgebruikers, 

Eerst even wat we niet meer gingen doen in 2011: 

  dingen ‘aangeven’, ‘naar elkaar toe uitspreken’,  
    ‘tegen elkaar aanhouden’ of ‘bespreekbaar maken’ 
  elkaar iets ‘meegeven’ 
  ‘oplossingen aandragen’ 
  ‘doorpakken’ 
  ‘spelen met verwachtingspatronen’ 
  ‘een professionaliseringsslag maken’ 
  ‘de waarom-vraag stellen’ 
  ‘kijken waar de pijn zit’  
  ‘problemen hendelen’ 
  ‘issues adresseren’ 
  ‘het verschil maken’  
  ‘draagvlak creëren’  
  ‘randvoorwaarden stellen’ 
  ‘een statement maken’ 
  ‘over onze schaduw heen springen' 
  ‘inzetten op’ 
  'iets kunnen met bepaalde signalen’ 
  ‘echt zoiets hebben van... OK...?’	  

  We begonnen niet meer met 'Ik moet heel eerlijk zeggen dat...', 'Ik merk dat 
ik...' en ‘Het kan en mag toch niet zo zijn dat we willen dat...’  

  We zeiden niet meer dat er ‘sprake’ was van’ ‘terugval-’ en andere ‘situaties’, en 
vragen noemden we niet langer ‘vraagstelling’, smaak ‘smaakbeleving’, 
verwachtingen ‘verwachtingspatronen’ en doelen ‘ambitieniveaus’. 

  Ook zeiden we niet meer dat we mensen hadden ‘mogen’ ontmoeten, dat we 
geen antwoord gaven op ‘als-vragen', dat we werden gedemoniseerd of dat onze 
‘gevoelens gekwetst’ waren, we vroegen niet meer ‘hoe iemand ergens in zit’ en 
we zeiden niet meer ‘kapitaalintensief’ als we ‘duur’ bedoelden. 

  Aan derderangs artiesten refereerden we niet langer met het woord ‘legendes’, 
in belspelletjes, soaps, het luchtige lied en in het openbaar over elkaar spreken 
gespecialiseerde huppelkutjes noemden we geen ‘stijlicoon' meer, en ‘passies’ 
werden weer gewoon hobby’s. 

  Ook zwegen we over ‘vernieuwingsagenda’s’, noemden we aantoonbare 
amateurs niet langer ‘professionals’, en stuurden we gerechten met ‘eerlijke, 
artisanale ingrediënten' en ‘mooie wijnen’ direct terug. 

  Ten slotte zouden we verschijnselen die we dagelijks om ons heen zien nooit 
meer ‘onbestaanbaar’ noemen. 

Wat we dan wel gingen doen? Er een 
fijn jaar vol verre verschieten van 
maken, in gewonemensentaal. Dat 
we elkaar daarin met regelmaat 
treffen, hoopt, vergezeld van ook 
verder de beste wensen, 

uw Taaldokter, 
Joost Swanborn 
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